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Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 9 t/m 11
Verkondiging
Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Ik liep op oudejaarsmorgen in het winkelcentrum van Rokkeveen. En intussen was ik aan het
denken: Hoe kan ik nu duidelijk maken wat er zo mooi is aan de bijbeltekst van vanmorgen?
Voor de kenners van het winkelcentrum: Ik liep tussen de bakker en de traiteur door. En toen
viel mijn oog op deze tas die je bij de bakker kan kopen, voor als je toch weer meer koopt dan
je van plan was... Op die tas staat: 'Geniet, dans, schitter en straal, kies er niet eentje maar
doe het dit jaar allemaal.' Ik weet niet of iemand zo’n tas heeft.... sorry, want die tas staat
voor alles wat de wat die bijbeltekst NIET zegt. Op die tas staat precies het tegenovergestelde
van onze tekst. |k geloof dat we in plaats van de tas beter af zijn als mensen, als gemeente van
Christus, met de bijbeltekst. Ik zal vertellen waarom.

De tas zegt: Kies niet, maar doe het allemaal (en dan sta je bij een toonbank vol lekkers...).
Paulus zegt: Kies wel! We hebben het nodig om te 'onderscheiden waar het op aankomt.'

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mij is dat een constante uitdaging. Er komt van
alles op je af. In je gezin, je familie, met je vrienden. Waar ga je aandacht aan besteden en
hoe? En zijn er ook dingen die je kan laten rusten? Omdat het niet aan jou is om je daar mee
bezig te houden, of omdat jouw aandacht ervoor niet zoveel toevoegt. Er komt van alles op je
af qua nieuws. Hoe diep ga je daarin? Waar verdiep je je in en wat doe je met wat je dan te
weten komt? En wat laat je rusten? Wat is echt belangrijk? Ook als kerk, in de kerkenraad, of
de diaconie of waar je ook aan meewerkt, hebben we het voortdurend nodig om te
onderscheiden waar het op aankomt. Wat is wezenlijk?

Er zijn dingen waar we heel makkelijk over praten, waar je voor je het weet heel veel tijd aan
besteedt, maar het is de vraag of dat de dingen zijn waar het werkelijk om gaat. Een
voorbeeld. Laat ik zeggen: nieuwe stoelen voor de kerk. Dat praat makkelijk, we hebben er
allemaal verstand van, het is concreet, gaat over kleur, praktisch, lekker zitten, enz. Er komt
ook nog wat emotie bij kijken. En emotie is ook iets wat snel heel groot wordt in je hoofd en in
een vergadering. Als één persoon zegt dat-ie het echt niks vindt dan wordt dat al gauw heel
belangrijk. Wat ook heel groot kan worden, is het verleden. De oude stoelen zijn nog
uitgezocht door... En je kunt je helemaal verliezen in details...




Natuurlijk is het verstandig om goed na te denken over dit soort keuzes. En natuurlijk mag je
weemoedig zijn over wat voorbij gaat. Maar als we nu moeten onderscheiden waar het op
aankomt, wat wezenlijk is? Waarom zijn we ten diepste kerk? Dat zit toch niet in stoelen, in
liefde voor een gebouw of voorwerpen of mensen die veel betekend hebben, hoe oprecht en
herkenbaar ook? Nee, we zijn gemeente van Christus. We leven vanuit Gods liefde voor ons,
genade. We zijn aan elkaar gegeven, hoe verschillend ieders weg ook is gegaan. En we willen
navolgers van Jezus zijn, ons laten leiden door de waarden van Gods koninkrijk. We willen
groeien in geloof en daarvan delen. We willen openstaan voor het waaien van Gods Geest.
Daar gaat het om. Dat is waar het op aankomt. En andere dingen krijgen van daaruit de goede
plek, het goede gewicht.

Dus dat zinnetje van Paulus: onderscheiden waarop het aankomt, is cruciaal. Het is mijn
dagelijkse persoonlijke gebed: Help me onderscheiden waarop het aankomt. Dat ik me niet
verlies in een veelheid van dingen, verlies in wat eigenlijk niet zo belangrijk is, maar dat ik doe
wat goed is.

Dat is één. Doe niet alles. Maar ik heb ook moeite met wat die tas ons allemaal wil laten doen:
'Geniet, dans, schitter en straal.' Als we dat nu eens allemaal gaan doen. Dan staat iedereen
op een podium te schitteren en te stralen. Allemaal helden, prinsen, prinsessen en toptalenten...
En wie kijkt daar dan naar? Is er ook publiek, hoe zit het met hun stralen... En als je nu eens
helemaal niet kunt schitteren en stralen omdat het oorlog is, omdat je doodziek bent, omdat
je gevangen zit om je overtuiging, omdat je lijdt aan een depressie.

Dan Paulus. Het gaat niet over schitteren en stralen. Maar wel over overvloed, het is een hele
rijke zin die Paulus schrijft:

Ik bid dat jullie liefde meer en meer overvloedig wordt

in inzicht (kennis) en alle fijngevoeligheid (fijnzinnigheid).
We gaan even wat bijbelstudie doen. Wat er overvloedig wordt, groeit, dat zijn twee dingen.

Het eerste is: inzicht.

Bij inzicht denken wij aan gezond verstand, niet te snel tot een conclusie komen. Inzicht is
begrip van ingewikkelde situaties. Het bijbelwoord wat eronder ligt is: kennis. Daar zit een
kant aan van: weten hoe iets zit, goed geinformeerd zijn. Maar als het in het OT gaat over 'God
kennen' dan wordt bedoeld omgang hebben met God, vertrouwd zijn met God. Dat klinkt
allebei mee in dat verlangen van Paulus. Hij hoopt dat zijn mensen zich meer en meer
verdiepen in het geloof en meer vertrouwd raken met God.

Het andere is: fijngevoeligheid.

Wij denken dan aan dingen als inlevingsvermogen, oog hebben voor nuance, empathie
hebben en geduld, onbevooroordeeld zijn. Het woord wat hier onder ligt betekent: gevoelvol
waarnemen, personen en situaties goed kunnen inschatten. Goed kijken, goed luisteren, je
zintuigen gebruiken en dan tot een goede afweging komen. Sensitief zijn.

Je kunt je voorstellen als je inzicht/geloofskennis hebt en die fijngevoeligheid dat gaat enorm
helpen om te onderscheiden waarop het aankomt. Dus dat is je gereedschap om te bepalen
waar komt het op aan, wat is wezenlijk. Hoe ontwikkel je inzicht en fijngevoeligheid? En waar
moet dat inzicht en die fijngevoeligheid vandaan komen? Ook dat lezen we in de bijbeltekst:
het komt voort uit liefde.

Laat jullie liefde steeds meer overlopen van inzicht en fijngevoeligheid. Die liefde is de kern.
Het is liefde voor God, voor mensen, voor de schepping. Onze liefde heeft alles te maken met
Gods liefde. Gods liefde gaat voor alles uit. Het is de liefde van Christus die zich geeft voor ons.




Maar wij kunnen ook Gods liefde zichtbaar maken door liefdevol te leven. God verbindt zich
met mensen, ook door onze liefde voor anderen. Die liefde mag groeien. Ga je dan meer
doen? Meer helpen? Meer geven? Paulus hoopt dat die liefde ook groeit in inzicht en
fijngevoeligheid. Inzicht krijg je door je te verdiepen in het geloof, door te bidden, maar het is
liefde die dat uitwerkt. En fijngevoeligheid krijg je door goed te kijken en te luisteren, te
voelen, maar liefde is het hart ervan.

Nog één keer die tas. Er is nog een verschil tussen de tas en de bijbeltekst. De tas geeft een
opdracht: Jij moet genieten, dansen, stralen en schitteren... Maar onze bijbeltekst van
vandaag is een gebed.

Paulus bidt voor zijn geliefde broeders en zusters van Filippi. Hij kent ze en weet wat hun
uitdagingen zijn. Hij zegt niet: 'Jullie moeten zorgen dat je steeds meer inzicht en
fijngevoeligheid krijgt.'

Nee, 'ik bid voor jullie dat jullie liefde meer en meer overvloeit in inzicht en fijngevoeligheid.'

We kunnen een jaar beginnen met goede voornemens. We kunnen als kerk die voornemens
gieten in een toekomstplan. En dat toekomstplan vertalen in jaarplannen en kleine
opdrachten om aan te werken. Maar het begint allemaal met bidden om de liefde van God in
ons te laten werken en groeien. We hoeven niet op kracht en heilig-moeten te leven en te
werken. We mogen elke dag onze handen ophouden bij God, bidden: voed ons met uw liefde.

Dan krijgen we meer en meer inzicht en onze fijngevoeligheid om te zien wat echt belangrijk
is, waar het op aan komt. En daar zit ook nog een grote belofte aan. Je zult zuiver en
onberispelijk zijn met het oog op de dag van Christus. |k geloof niet dat dat betekent dat we
allemaal perfecte mensen worden, maar wel dat we dankzij Christus bij God mogen horen.
(Even heel kort door de bocht) En er zal vrucht groeien, vrucht van de gerechtigheid. Het zal
ons helpen om het goede te doen.

Zullen we tot slot stil worden. Dan zal ik het gebed van Paulus voor ons bidden, voor ieder van
ons persoonlijk - je weet waar jij het nodig hebt- en voor ons als gemeente van Christus.

God, wij bidden U

dat onze liefde meer en meer overvloedig wordt
in inzicht

en alle fijngevoeligheid

om te onderscheiden waarop het aankomt

door Jezus Christus

Amen.




